Werk je in het onderwijs?!

Volgens de principes van Soka onderwijs
zijn drie dingen van belang:

* Het doel van onderwijs moet altijd het individueel geluk zijn.

* Ontwikkeling moet starten vanaf de basis, van onderaf, want
elk mens is als oneindig creatief wezen in staat om iets te
scheppen dat waarde heeft voor zichzelf en zijn omgeving.

* De docent en leerling leren samen.

Met de Soka Onderwijs Groep willen we elkaar aanmoedigen, ervaringen uitwisselen en
empoweren, zodat we deze punten in de praktijk kunnen brengen.

Laten we hier samen vrijdagavond een start mee maken!
Verzamelpunt: vijver in de achtertuin 20:00 uur

“I believe that the genuine goal of education must be the
lifelong happiness of those who learn.”— Daisaku lkeda
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